
 

 
 

Liturgie zondag 19 oktober 2025 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger:    Ds. P. Verhoeff 

Ouderling van dienst:   Jan Elbers 

Organist:    Paul Germans 
 



VOORBEREIDING 
 

Orgelspel (voor de dienst) 
 

Welkom door de ouderling van dienst    
 

Orgelspel 
 

(Na het orgelspel gaat de gemeente – zo mogelijk – staan) 
 

Wij zingen Lied 216: 1 en 2 

 
 

2.  Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

Bemoediging en groet 
 

Vervolg intochtslied: Lied 216: 3 
 

3.  Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

(hierna gaat de gemeente zitten) 

  

Kyriegebed 
 

met gezongen Heer ontferm U (3x) ( na de woorden: “zo bidden wij zingend” 
 

 
                                                Heer, ontferm  U,    Heer ontferm   U,   Heer, ontferm  U. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 



 Glorialied: Lied 713: 1, 2 en 5 

 
2.  Hij schenkt de levensadem, 

Hij geeft de levensgeest, 

in schande en in schade 

is Hij nabij geweest, 

aan alwie Hem aanbaden, 

aan ieder die Hem vreest, 

komt Hij, de Heer, te stade, 

de minsten allermeest. 

5.  Wij moeten Gode zingen 

halleluja, 

de Heer van alle dingen 

die leeft in gloria, 

met alle stervelingen, 

niets komt zijn eer te na, 

wij moeten Gode zingen 

halleluja. 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

 Gebed bij de opening van de bijbel 
 

Eerste schriftlezing: Jesaja 40: 27-31 
 

Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je: 

‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen, 

mijn God heeft geen oog voor mijn recht’? 

Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? 

Een eeuwige God is de HEER, 

schepper van de einden der aarde. 

Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, 

zijn wijsheid is niet te doorgronden. 

Hij geeft de vermoeide kracht, 

de machteloze geeft hij macht in overvloed. 

Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, 

zelfs sterke helden struikelen, 

maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: 

hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, 

hij loopt, maar wordt niet moe, 

hij rent, maar raakt niet uitgeput. 



Wij zingen: Lied 283: 1, 2 en 3 

 
 

2.  En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

 

3.  Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe. 

2e schriftlezing: Openbaring 2: 1-7 
 

Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: 

“Dit zegt Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en zich tussen de zeven gouden 

kandelaars beweegt: Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet 

verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars 

ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te 

verslappen. Maar dit heb Ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven.  

Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger. Anders kom Ik 

naar u toe en neem Ik, als u geen berouw toont, uw kandelaar van zijn plaats. Het pleit echter voor u 

dat u net als Ik de praktijken van de Nikolaïeten verafschuwt. 

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal Ik laten eten 

van de levensboom die in Gods paradijs staat.” 

 

Wij zingen: Lied 283: 4 en 5 

 
 

5.  Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 

Verkondiging 

 



Wij zingen: Lied 970 

 
 

2.  Ranken zijn er vele, 

één is de stam, 

wijnstok van het leven, 

ranken zijn er vele, 

één is de stam, 

wij zijn één in Christus. 

 

3.  Gaven schonk Hij vele, 

één is de Geest, 

Geest van Jezus Christus, 

gaven schonk Hij vele, 

één is de Geest, 

wij zijn één in Christus. 

 

4.  Velen mogen dienen 

als onze Heer, 

Hij wast onze voeten, 

velen mogen dienen 

als onze Heer, 

wij zijn één in Christus. 

 

5.  Leden zijn er vele, 

één is zijn kerk, 

wij zijn Christus’ lichaam, 

leden zijn er vele, 

één is zijn kerk, 

wij zijn één in Christus 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Gebeden   

Stil gebed 

ONZE VADER  
 

(de gemeente gaat – zo mogelijk – staan) 
 

 Slotlied: 263 



 

 
 

2.  Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 

bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 

de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 

het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 

3.  Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 

een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 

De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 

wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij 

 

Wegzending en zegen, door allen beantwoord met:  
 

 
 

 

Orgelspel 
 

 

 

Collecten na afloop van de dienst middels collecterek bij de uitgang.  

 

Zwart voor de kerk  

Groen voor diaconie  

Rood voor uitgangscollecte 

 

 

 
 

 

 

 

 

Volgende week, zondag 26 oktober, 

dan gaat Mw. H. Smeulers voor. 

Organist: Paul Germans 


